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(.) De vetbol. 
Ik woon aan de rand van een bos. 
Het is winter en ik heb in de voortuin een vetbol in een boom gehangen, 
Wanneer ik vanuit de slaapkamer naar buiten kijk, zie ik twee vrouwen, die een labrador 
uitlaten.  
De vrouwen lopen pratend voorbij, de labrador loopt door mijn tuin, gaat bij mijn boom op 
z’n achterpoten staan, maakt een sprongetje en grist de vetbol uit de boom. 
Hap-slik-weg. 
Ik doe het raam open en roep: ‘He dames…..dames!’ 
Ze stoppen, ze denken: zou hij ons bedoelen? 
‘Dames, dames, jullie hond heeft net een vetbol naar binnen gewerkt.’ 
Geen reactie, ze denken misschien: die vent wil zeker een vetbol vergoed hebben 
Ik roep: ‘Niet alleen een vetbol, hij heeft ook een plastic netje ingeslikt.’ 
‘O’!’ roept één van de vrouwen terug. ‘Dat netje wilt u zeker terug!’ 
 
 


