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(.) De hond wandelt mee. 
Mijn buurman heeft een anti-honden-fluitje, dat zo’n hoog geluid geeft, dat alleen honden 
er last van hebben. Wanneer ze naar je toekomen en je fluit, schrompelen ze van pijn inéén 
en maken ze dat ze wegkomen.  
We zijn op de Veluwe in de buurt van Hoenderloo. 
We lopen daar een wandelroute, we wandelen in de natuur. 
Ineens komt er vanaf het erf van een boerderij een hond naar ons toe.  
Mijn buurman gebruikt het fluitje, maar de hond reageert er niet op, hij loopt gewoon naar 
ons toe. Zeker doof.  
 
Wanneer we verder lopen, loopt de hond met ons mee. 
We besteden er verder geen aandacht aan, maar na een half uur loopt de hond nog steeds 
met ons mee. We gaan ons zorgen maken, we zijn al bijna in Hoenderloo. 
Ineens zien we rechts van de weg een bord. Er staat met handgeschreven letters: ‘Stuur nu 
de hond maar terug!’  
Dat doen we. 
‘Terug! Naar huis jij!’ 
Hij luistert meteen, hij is niet doof. 
 
 


