
Verhaal 

 

Rinus Michels. 

 

De vader van de cabaretier Sjaak Bral uit Den Haag leek als twee druppels water op Rinus 

Michels.  

Wie in het ADO-stadion komt en op de Rinus Michels lijkt, wordt vreemd aangekeken. Die 

hoort de mensen tegen elkaar zeggen: ‘Krijg nou wat! Wat moet Rinus Michels hier?’ 

De vader van de cabaretier Sjaak Bral speelt de rol van dubbelganger met verve. Hij geeft 

jongens een aai over hun bol, hij gaat in op verzoeken voor een fotoshoot en hij deelt 

ruimhartig handtekeningen uit.  

 

Wanneer Rinus Michels in 2005 komt te overlijden, denkt de vader van Sjaak Bral, dat het 

over is met de belangstelling voor zijn persoon.  

Dat is niet zo. Het wordt erger. Wanneer men hem in het ADO-stadion tegen komt, kijkt men 

of men water ziet branden. ‘Krijg nou wat!’. 

Nu zet de vader van Sjaak Bral geen voet meer over de drempel van het ADO-stadion. Hij 

komt het huis niet meer uit, hij durft de straat niet meer op.  

 


