Hbs verhaal
Naar Amsterdam

In de zomer '63 ga ik met twee vrienden uit de Krim op de fiets naar
Amsterdam. We blijven daar een paar nachten in de Jeugdherberg
‘Het Behouden Huys'.

We hebben het altijd over Amsterdam. We willen er later studeren,
we zijn fan van Ajax, we willen er naar de Wallen, naar de Zeedijk,
naar Tuschinsky. Amsterdam is het Sodom en Go Morra.

Het is een lange fietstocht, 140 kilometer!

We vertrekken ‘s- morgens om 6 uur, jakkeren achter solexen aan en
zijn ‘s-avonds om 7 uur in Amsterdam. Dood moe!

Op de Nes kom ik met m’n voorwiel in tramrail en sla over de kop.
Ook dat nog.

Ik blijf liggen, ik ben te moe om op te staan. Mijn vrienden hebben
niet in de gaten wat mij overkomt. Die fietsen door.

Ik hoor het aandringend geluid van een tram. Voorbijgangers trekken
me van de rails en helpen me op de been.

Wanneer mijn vrienden even later bezorgd terug keren en vragen
hoe het met me gaat, zeg ik: ‘Ik ga nooit, nooit meer naar
Amsterdam!’



