
HBS-verhaal. 

 

Heilzaam voor de soort 

(Tekst Allard van Lenthe, 2019) 

De biologieleraar Van den Heuvel van het Coevorder Lyceum heeft 

mij een zin geleerd, die ik m’n hele leven niet vergeet. In een les over 

roofdieren en de natuurlijke selectie, zegt hij: ‘Roofdieren zijn funest 

voor het individu, maar heilzaam voor de soort!’  

Hij legt uit wat funest en wat heilzaam is. 

Wij leerlingen schrijven de zin in onze biologie-cahiers. Funest voor 

het individu, maar heilzaam voor de soort. 

Aan het eind van de tweede klas zorgt meneer Van den Heuvel voor 

de rapportuitdeling van de klas 2A.  

Bij die rapportenuitdeling is de hele klas aanwezig, ook de 

zittenblijvers.  

De zittenblijvers en de leerlingen die net met de hakken over de sloot 

zijn (onder anderen ik) wachten bedeesd de uitslag af. De leerlingen 

die niks te vrezen hebben, kijken lachend rond. 

Meneer Van den Heuvel houdt een praatje over het nut van 

zittenblijven. ‘Dat is,‘zegt hij ‘net als bij de roofdieren in de natuur 

funest voor het individu en heilzaam voor de soort!’ 

Ik droom nog wel eens over hem: onze biologieleraar, die zijn 

hoektanden ontbloot en zijn mond vol bloed heeft! 

 

Na zijn praatje noemt hij de leerlingen één voor één met de uitslag: 

‘Blijft zitten!’, ‘Krijgt een taak!’, ‘Gaat over!’ 

De zittenblijvers druipen af, de leerlingen die overgaan (met of 

zonder taak) halen opgelucht adem. Ze zwaaien met hun rapporten, 

ze lopen juichend door de gang de school uit en roepen ‘Heilzaam 

voor de soort! Sich heil!’   

 


