
Weekendrelatie 

Gedicht: Allard van Lenthe 

 

 

Weekendrelatie 

Stof afgenomen, vloeren gedweild, 

klompen geschuurd, ‘t grind aangeharkt, 

nog snel 

een bosje Lelietjes van Dalen geplukt, 

dan een heet bad, 

daarna net zo lang afgedroogd dat ik rossig ben: 

Mijn meisje komt! 

 


