
Visje 

Gedicht: Allard van Lenthe 

 

 

Visje 

 

(Praat) 

Visje visje in het water. 

Visje visje hier is brood. 

(Luistert, wendt zich af) 

Visje visje wil niet praten. 

Visje visje val maar dood. 

 


