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Mijn vriend kocht een schip 

Mijn vriend kocht een schip. 

Dat had hij aan mij te danken. 

Ik las een advertentie in Via-Via, 

wij er meteen op af, bingo! een schip! 

 

Het was een oud schip, wel romantisch,  

maar een schip waar je veel aan moest doen. 

We werkten ons te pletter…. 

 

We zouden er een wereldreis mee gaan maken, 

maar mijn vriend en ik hebben een knipperlichtrelatie, 

dan weet je het wel. 

 

Toen het uit was, heeft mijn vriend  

een contactadvertentie gezet. 

‘Betrouwbare eerlijke jongen van 40 met diepgang 

zoekt lief meisje met zeebenen dat van aanpakken weet.’ 

 

Met diepgang! Nou ja! 

Ik zei dat tegen hem. 

Ik was goed gek geweest  

dat ik zo hard aan dat schip had gewerkt.  

 

Dat is ook zo, zei hij. 

Maar weet je wat het is? 

Je bent gewoon te oud voor mij! 

Zal ik vanavond bij je komen eten? 

 


