
Mijn moeder bij de kapper 

Gedicht: Allard van Lenthe 

 

 

Mijn moeder bij de kapper 

Ik kijk bij de kapper door het raam. 

Daar zit mijn moeder onder de droogkap. 

Het hart slaat in mijn keel:  

de kapper houdt mijn moeder gevangen! 

Ik kijk om me heen, ik sluip 

naar binnen, de staart tussen de benen! 

Het is anders: 

Mijn moeder en de kapper moeten samen lachen, 

ik krijg een aai over de bol,  

er wordt niet meer over gepraat. 

 


