
Gedicht 

Voetballen 

 

Meneer! zegt de jongen met een bal onder zijn arm. 

Meneer heeft u een kind? 

Nee, ik heb geen kind…hoe zo? Wil je voetballen? 

Kom maar met mij! 

De jongen aarzelt, dan schiet hij de bal naar mij toe. 

Vooruit dan maar! zegt hij. 


