
Gedicht 

Ton Koopman. 

Ik zou willen lijken  

op Rob de Nijs 

of op Huub van de Lubbe. 

Desnoods op Barry Hay, 

maar niet op Ton Koopman! 

Die vrome kale kippenkop, 

dat wiegende hoofd vol muziek, 

die super begaafde beschaafde,  

die kop die mezelf niet bevalt. 

 


