
Gedicht  

 

Je maalt de koffie 

 

Je maalt de koffie met de hand. 

Waar waren we… o ja: we worden ouder, 

we moeten leven alsof elke dag de laatste is! 

Maar waarom de laatste? vraag ik. 

Waarom niet elke dag te leven  

alsof het de eerste is? 

Prille verbazing! 

Eva wrijft de eerste morgen 

haar ogen uit!  

De zon komt op  

als een bakvis in het oosten!  

Een vreemde jonge snuiter  

gaat op  

in een vogeltrek. 

 

Je maalt de koffie met de hand. 

Je gromt mee met het malen van de bonen 

en probeert jezelf te zuiveren. 

 

Ik kijk naar buiten  

waar de dauw al op de grond leeft 

en het flierefluiten al is begonnen. 
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