
De ontdekking van Amerika. 

Wanneer Columbus Amerika ontdekt 

kan hij zijn ogen niet geloven. 

 

Hij is op zoek naar een goeroe 

en vaart met zijn Santa Maria 

langs het vrijheidsbeeld de haven van New York in. 

Dit moet ik mijn koningin melden, denkt hij. 

Wie verwacht er wolkenkrabbers in India? 

De havenpolitie pikt hem op 

en de volgende dag  

staat de foto van de Santa Maria in de New York Times. 

De aandelen van Indische hennep gaan omhoog. 

In een hotelkamer in Broadway 

dient Columbus zich een spuitje toe. 

In de werveling van kleuren, 

ziet hij zichzelf als een bevelhebber 

van een Spaanse vloot uit de 15-de eeuw. 

Op straat 

maken de Indianen zich uit de voeten. 

Hij koopt een kaartje 

voor de nieuwste musical van Joop van de Ende. 

De schutters, de mannetjesputters uit Amsterdam 

spelen de sterren van de hemel 

en krijgen een staande applaus. 

Columbus kan zijn geluk niet op. 


