
De kikker 

Gedicht: Allard van Lenthe 

 

 

 

De kikker 

Die griezel 

zit aan haar tafel, 

eet mee van haar bordje 

en kruipt ’s avonds bij haar onder de dekens. 

 

Wanneer hij haar kust verbijt ze zich. 

Ze denkt 

nu! 

nu! 

Nu verandert hij in een prins! 

 

Maar het blijft een koude kikker. 

 

 


