
Verhef uw hart. 

Wanneer het kerkkoor Sursum Corda  

uit mijn geboortedorp De Krim, 

terug van een geslaagde korendag in Hoogeveen, 

bij het uitstappen van de bus, 

nog één keer haar overwinningslied aanheft, 

hoor ik tot mijn schrik  

dat onze moeders en de vaders  

zich het lied van onze voetbalclub De Krimse Boys  

hebben eigen gemaakt. 

Ze zingen: Citroen, citroen en Sursum Corda is kampioen.  

   


