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Begrafenis Blues * 

 

Zet alle klokken stil en sluit de telefoon maar af, 

de hond een vette kluif, nu even geen geblaf 

en geen muziek 

geen muziek! 

Roep met omfloerste trom 

de laatste tocht van deze dode om. 

Laat straaljagers een rondje vliegen in het ochtendrood 

en in de lucht met rook de boodschap schrijven: ‘Hij is dood!’  

Zeg tegen alle mensen in dit land: 

vandaag draagt iedereen een zwarte band. 

Hij was mijn anker, mijn kompas, mijn kust, 

mijn werkweek en mijn zondagsrust, 

mijn middag en mijn middernacht, 

mijn aanspraak en mijn lied. 

Voor altijd, dacht ik,  

maar zo is het niet, 

is het niet, 

is het niet. 

 

Laat in’t heelal een kortsluiting ontstaan 

Geen sterren meer, geen zon, geen maan 

Leg oceanen droog, kap alle bomen, 

omdat het nooit meer goed zal komen. 

 

*Vertaling van Funeral Blues van W.F Auden. 

 


