
Coronagedicht/Als dit maar goed afloopt. 

 

We denken weinig aan de dood, 

maar nu,  

nu zitten we bij de dood op schoot. 

 

De vrouw laat ons stiekem binnen. 

Ssttt!  

Vinger voor de mond.  

Hij slaapt! 

Hij snurkt als een bezetene, maar hij slaapt. 

 

We sluipen om hem heen.  

Iemand struikelt… sstt! 

Iemand moet niezen…sstt..niet! 

We houden onze adem in  

en trekken hem heel … 

heel voorzichtig zijn laarzen uit. 

 

Wanneer de reus beweegt, chu! gchu..! 

slaat de vrouw  

de hand geschrokken voor de mond. 

 

Het loopt goed af. 

We zijn door het oog van de naald gekropen, lieve mensen. 

Maar we zijn er weer! 

We kunnen onze gang weer gaan.  

De dood is even van de baan. 

 

 


