
 

 

 
 

 
 



Deventer verhaal eindjaren 60 

 

De roerige jaren ’60 in Deventer 

 

(Tekst Allard van Lenthe, maart 2025) 

 

Ik mis de jaren ’60.  

Ze spoken in mijn hoofd en in de hoofden van mijn vrienden.  

Ook in de hoofden van jongeren, want de jaren ’60 is het meest populaire hoofdstuk uit het 

geschiedenisboek van de middelbare school.  

Mijn kleinkinderen weten precies welke kleren ze bij een zestigerjarenfeestje moeten 

aantrekken. En welke platen ze moeten draaien. 

Ze weten ook wie Maarten Luther King en Nelson Mandela zijn, ze lezen voor Nederlands 

Nescio’s Titaantjes en voor Maatschappijleer maken ze graag een werkstuk over Provo-

Amsterdam. 

 

Activistisch Links 

De jaren ’60 waren veel socialer, gezonder, jeugdiger en vrolijker dan vandaag de dag. Het 

waren de gloriejaren van Nieuw Links.  

Nieuw Links is de oude arbeidersbeweging (tegen de vijf k’s van het kwaad: kapitaal, 

kazerne, kerk, kroeg en klassenmaatschappij) plus de emancipatiebeweging van jongeren, 

studenten, kunstenaars en welzijnswerkers. 

De popmuziek, de flowerpower, het vredesactivisme, de studentenopstand, het feminisme, de 

homo-emancipatie, de kraakbeweging en het natuuractivisme zijn een onderdeel van deze 

emancipatie- en democratiseringsbeweging. 

 

De vernieuwingsbewegingen komen uit Amerika en waaien via Amsterdam over naar de 

provincie. 

Ook naar Deventer. 

 

De sociaaldemocraten Joop Den Uyl, Marga Klopé, Jan Schaefer en Hedy d’Ancona staan aan 

het roer en in de meeste steden en provincies bezetten de linkse partijen (PvdA, SP, PSP, 

D’66) meer dan de helft van de gemeenteraadszetels.  

 

De wereld leeft er van op.  

Nooit eerder was de avant-garde zo jong en zo confronterend.  

De beroemdste kunstenaars en activisten (mensen als John Lennon, Karel Appel, Boudewijn 

de Groot, Jan Wolkers, Daniel Cohn-Bendit, Bob Dylan, Gerard Reve en Roel van Duyn) zijn 

in de jaren ’60 tieners en twintigers.  

De Beatles zijn populairder dan Jezus.   

Studenten beginnen communes, kleine zelfstandigen beginnen coöperaties, het kerkkoor zingt 

Jezus Christ Superstar en Aquarius, mijn kinderen gaan naar de antiautoritaire crèche en de 

vrouwen dragen bloemetjesjurken.  

De steekwoorden van die tijd zijn ludiek, flowerpower, peace en love.  

 

Actie is reactie 

In de roerige jaren ’60 speelt niet Links, maar Rechts (VVD, KVP, ARP, CHU, SGP) de 

eerste viool. 

Links zorgt voor versnelling, Rechts remt. 



Rechts vindt popmuziek een duivels kabaal. Seks is smerig en drugs zijn verslavend. 

Demonstreren, staken en kraken zijn strafbare ordeverstoringen waartegen streng moet 

worden opgetreden. 

Kappers weigeren langharigen te knippen, cafés houden hippies buiten de deur, rebelse 

scholieren worden van school gestuurd, jongeren lopen van huis weg en vrijgevochten 

vrouwen worden uitgemaakt voor sletten.  

 

Er is scheiding van geesten, er is polarisatie, het is strijd, maar goddank gaat het niet hard 

tegen hard. Het is revolutie met fluwelen handschoenen.  

De enige bommen in de jaren ’60 zijn rookbommen. 

Het is een generatieconflict met de gemoedelijkheid van de Vader en Zoon-strips van Peter 

van Straaten in Het Parool.  

De vader zegt: ‘Jij bent echt niet goed snik.’ De zoon zegt: ‘Jij wel dan?’  

Wie op zo’n toon met elkaar praat, blijft familie. 

 

Hemel op aarde 

Ik maak de jaren ’60 mee als sociaal-cultureel werker,  politiek activist en bewoner van een 

flat in de Deventer nieuwbouwwijk Keizerslanden. 

Mijn buurman is beroepsmilitair en SGP-er.  

Hij wil niks van mij weten.  

Mijn generatie heeft haar ziel aan de duivel verkocht. ‘Jullie zeggen het zelf’ zegt hij. 

‘Sympathy for the devil, zingen jullie.’  

Ik ben lid van de PSP en geef mijn buurman bij een verkiezing een PSP-flyer. 

Op de voorkant van de flyer staat een artikel over het militair-industriële complex als bron 

van het kwaad. De titel is: Oorlog is de hel op aarde. 

Ik zeg: ‘Buurman, we moeten de hemel op aarde brengen, niet de hel’. 

Mijn buurman denkt na.  

Dan zegt hij: ‘Ja!’  

 

Populistisch Rechts 

 

Het is tot nu toe niet gelukt met de hemel op aarde. 

In tegendeel: het gaat bergafwaarts met de vernieuwingsbewegingen van de jaren ’60. 

Geen peace en love, geen feminisme en geen civil rights movement. 

Donderwolken uit Amerika,  

Het geld regeert, grootheidswaanzin floreert, de oorlogen slaan diepe wonden en het 

kolonialisme vervangt de ontwikkelingssamenwerking. 

 

Vandaag de dag is Populistisch Rechts aan de winnende hand. 

Rechts wil meer voor het individu en de vrije markt en minder voor de gemeenschap en de 

zorg voor mensen die het minder hebben.  

Ze kijkt weg van de problemen als overproductie, milieuvervuiling, woningnood,  

gastarbeiders, vluchtelingenopvang en energievoorziening.  

Links weet de weg uit het dal naar een gezonde, eerlijke en vreedzame gemeenschap.  

Een gemeenschap met mensen die elkaar recht in de ogen durven kijken; die kunnen delen en 

niet over elkaar willen heersen. 

 

Ik droom dat ik met mijn fietsclub een steile berg in Frankrijk op moet.  

We hebben het moeilijk, we staan op de trappers en komen alleen met de uiterste inspanning 

verder. 



Wie staat daar? Midden op de weg? Met een lange zwarte regenjas en een verward hoofd? 

Marjolein Faber van de PVV! 

Ze wil ons tegenhouden, ze wijst naar beneden. Terug jullie! 

We fietsen om haar heen. Niet schelden jongens. Volhouden, we zijn er bijna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


