
Amsterdams verhaal 

 

Een pond nasi. 

Mijn buurtslager in de Jordaan heeft een Chinese pleegdochter van 

15.  

Nu en dan staat ze in de winkel. 

Ik ga er nasi halen. 

Er is een man voor me aan de beurt. 

De man zegt: ‘Een pond nasi. Kun je dat? Nasi maken? 

De Chinese: ‘Nee, dat doet mijn vader’. 

De man: ‘Waar kom je vandaan? 

‘Gewoon uit Amsterdam.’ 

‘Waar kom je echt vandaan? 

‘Uit Amsterdam zeg ik toch. Uit de Jordaan. Uit de kut van tante 

Sjaan, nou goed?!’ 

‘Laat die nasi maar zitten!’ zegt de man en hij loopt kwaad de winkel 

uit. 

De slager geeft zijn dochter een schouderklopje. 

‘En?’ zegt hij tegen mij. 

‘Een pond nasi!’ 

‘Hoor je dat?’ zegt de slager, ‘Hij begint ook al!’ 

 


