Amsterdams verhaal

Provo en de BVD.

Bij de presentatie van zijn autobiografie ‘Diepvriesfiguur’ in een boekhandel bij het Max
Euweplein in Amsterdam vertelt de Roel van Duijn, dat hij een uitgebreid BVD-dossier heeft.
Door dat BVD-dossier weet hij precies wat hij in jaren 60 en ’70 heeft gedaan.

‘In de Provo- en Kabouterbeweging werden we volop geinfiltreerd door de veiligheidsdienst,’
zegt hij. ‘De infiltranten waren vrienden, mensen waarvan ik dacht dat het gelijk denkenden
waren! Ik heb er voor dit boek een paar gesproken, er is er vanmiddag ook eentje hier!”

Ik kijk om me heen.

Tegen mij zegt Roel: ‘Moet je ook doen! Je krijgt dat dossier het op grond van de wet
Openbaarheid van Bestuur.’

Ik heb het gedaan!

En ja hoor, ook ik heb een BVD-dossier. Ook ik werd in de gaten gehouden, VVooral in 1965
en 1966. Ik was student en dienstweigeraar, ik deed mee aan de anti-Vietnamacties, de anti-
Generaal JB van Heutsz-acties en de acties tegen het huwelijk van Beatrix en Claus.

Ik had toen geen idee van infiltranten. 1k deed mee met Provo, zoals ik zondags in het
Vondelpark mee deed met een voetbalgroepje. Ik kende de meeste provo’s alleen van gezicht
en van naam. Ze heetten bijna allemaal Hans, dus dat was makkelijk.

Bij de nazit van de presentatie van het boek van Roel van Duijn word ik aangesproken door
een lange man. ‘H¢, waar ken ik je van? O..ik zie het al! We hebben samen gevolleybald bij
AMVJ. Bram Vermeulen zat ook bij ons, weet je nog?’

Ja, ik weet het nog, maar ik kijk uit naar de mol, die hier ook moet zijn.

Na een tijdje zie ik hem.

Hij staat in een hoek met een glas wijn in de hand. Hij draagt nog de metalen bril van toen en
hij heeft nog krullen.

Ik stel me niet voor, de krullenmand kent mij. Hij zegt: ‘U verkocht bij het Centraal Station
Het Parool en stiekem ook het Provo-bulletin. U was ook tegen de auto’s in de Leidsestraat en
tegen het standbeeld van Generaal JB van Heutsz in Zuid. U had een vriendin in Rotterdam en
u zat vrijdags altijd bij Café Hoppe op het Leidseplein!’

Hij weet van alles van mij en ik weet nagenoeg niets van hem!

Hij was student biologie, hij zat ook bij een natuurgroepje van Midas Dekker. Maar verder?
Geen idee.

‘Ik heb me vaak afgevraagd waar dat idee van LSD in het drinkwater van de paarden van de
Gouden Koets vandaan kwam?’ zegt de mol. ‘En hoe jullie aan die rookbommen kwamen?’
‘Voor jou een vraag, voor mij een weet!’ zeg ik.

NB
Boek: ‘Diepvriesfiguur’ Autobiografie in samenwerking met de AIVD van Roel van Duijn,
Uitgever Van Praag Amsterdam.



